Landschap met cactussen, schilderij uit 1931 van de Mexaanse schilder Diego Rivera.

In deze magistrale roman raakt de lezer in de ban van
een tragische wereld vol geweld en eenzaamheid.

De Mexicaan Emiliano Monge grossiert in
prachtige, lange, complexe zinnen, die ook
nog eens uitstekend zijn vertaald.

etisaan hetwerk van Gabriel Garcia

Marquez, Isabel Allende en een hand-

jevol andere successchrijvers te dan-
ken dathetmagisch-realisme een hardnek-
kig stereotype werd waarmee de literatuur
van Latijns-Amerika werd vereenzelvigd. Het
idee datLatijns-Amerika een continentis
waar de wonderen de wereld nog nietuit
zijn,gingerin derestvan de wereld inals
koek.

Nieuwe generaties schrijvers,
metals boegbeeld de
tegendraadse Roberto Bolario,
voelden zich totaal niet thuis in
ditclichébeeld en kregen last
van smetvrees. Veel jonge La-
tijns-Amerikaanse schrijvers
gaandaarom liever niet door

voor Latijns-Amerikaanse schrij-

Vers.

Zonietde Mexicaan Emiliano
Monge (1978), die fier is op dit
etiket. Nietdatzijnwerk tegen

De rauwe wijze
waarop hij
zich door het
leven slaat,
isdeenig
mogelijke in

de atmosfeer
waarin zijn
leven zich
ontrolt

hetmagisch-realisme aan-
schuurt. Allesbehalve. Wel grijpt
Monge schaamteloos terug naar
thema's, decors en een stijl die
weal kenden van de grote
schrijvers die de Latijns-Ameri-
kaanseliteratuur zo’n vijftig
jaar geleden op de wereldkaart
zetten.

In De rauwe hemel, zijn eerste
romandie in het Nederlands is
vertaald, zijnde echo’s van twee
Kklassieke romans uitde Mexi-
caanse literatuur te horen: Pedro




Pdaramo van Juan Rulfoen De dood van Artemio
Cruzvan Carlos Fuentes. Maar een herhaling
van zetten is De rauwe hemel niet. Monges ro-
man heeft meer dan genoeg kracht om op ei-
gen benen te staan. Het is een magistrale ro-
man waarin het geweld een even vanzelf-
sprekend en alomtegenwoordig verschijnsel
isalsdeluchtdie we 24 uur per dag in-en uit-
ademen.

De rauwe hemel begint zo: ‘Dit is hetver-
haal van een man die zonder het te weten
zijn eigen tijdperk was en van een plek die
zich hier verdicht tot de naam van een per-
soon: Germdn Alcantara Carnero.’ Even denk
je:ditlijkt wel een samenvatting van
De dood van Artemio Cruz, de geschiedenis
van een bastaard die zich op weet te werken
toteen van derijkste mannen van Mexico en
wiens leven symbool staat voor de verloede-
ring van de Mexicaanse revolutie (1910-1917),
die de grote kloof tussen arm enrijk onge-
moeid liet. Maar hoewel ook German Alcan-
tara Carnero’s leven een groot deel vande
twintigste eeuw beslaat, is hij toch niet zo-
zeer hetsymboolvan een tijd als wel van een
plaats: hetdorre binnenland van Mexico. In
ditopzichtis De rauwe hemel meer verwant
met Pedro Pdramo, de roman waarin Juan
Rulfo hetgeweld op het platteland een my-
thische stem gaf die zelfs tot voorbij de grens
tussen leven en dood reikt.

Met Rulfo heeft Monge ook gemeen dat hij
een personage heeft gecreéerd dat, hoeveel
moord en doodslag hij ook op zijn geweten
heeft, nietalleen beul is maar ook (en mis-
schien wel vooral) slachtoffer. De rauwe
wijze waarop hij zich door hetleven slaat, is
de enig mogelijke in de gewelddadige atmos-
feer waarin zijn leven zich ontrolt, inclusief
dejarenin de Verenigde Staten en de periode
van inkeer waarin hij boete probeert te doen.

De rauwe hemel is ‘een biografie in brok-
stukken’ waarin sleutelepisoden uit het le-
ven van Alcdntara Carnero op grillige wijze
aan elkaar worden geregen. De verteller die
jenaar deverschillende episoden leidten je
daarin trage tred doorheen loodst, is promi-
nentaanwezigals een soort voice-over. Maar
in de weg staan doet hij niet. Dankzij het be-
zwerenderitme van zijn prachtige, lange,
complexe zinnen slaagt hij er wondermooi
in je helemaal in de ban te brengen van deze
tragische wereld van geweld en eenzaam-
heid.

Hulde aan de schrijver,hulde aan de verta-
lers. De rauwe hemel is een grote Latijns-Ame-
rikaanse roman, ook in het Nederlands.
Maarten Steenmeijer
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